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Beste leden en sympathisanten, 

'In Vlaamse Velden', de fictieve maar realistische tv - ree ks over de Grote Oorlog beroert 

en ontroert. Ze is ook verhelderend.  Ze visualiseert o.a. hoe Marie, de jongste van het 

doktersgezin Boesman, de bezetting in Gent beleeft: vluchten naar Nederland, terug naar 

Gent, huis moeten delen, soldaten weerstaan enz. Mar ie, in het echte leven Lize Fery n, is 

een geboren en getogen Deerlijkenaar . 

Honderd jaar geleden leefde een andere Deerlijkenaar honkvast in Gent: René De Cler cq. 

Wat een tegenstelling tussen beiden : Lize: fictie, René: rea liteit. En merkwaardig daarbij: 

zij hadden mekaar al ontmoet op de 16 de Vlaamse Zangavond in 2008 van het René De 

Clercqgenootschap: Lize droeg er gedichten voor van René.  

Zoals voor miljoenen  andere mensen, brengt de Eerste Wereldoorlog een totale omwen -

teling in De Clercqs leven. Van een welgestelde burger wordt hij na de oorlog een bezit -

loze vluchteling. Vanzelfsprekend zal het René De Clercqgenootschap alles doen om deze 

woelige periode te  duiden, te beginnen met een ruime bijdrage in deze Nieuwsbrief over 

het jaar 1914.  

Met genoegen sturen wij u onze jaarlijkse Nieuwsbrief. Hierin proberen wij u op de 

hoogte te houden van het reilen en zeilen in ons René De Clercqmuseum.  

Beste symp athisant en , wij hopen dat deze N ieuwsbrief u van onze werking kan overtui -

gen en tevens  een verrijking betekent, althans wat een gedeelte van  René De Clercqs 

leven betreft.  

Beste lezer: steun het museum René De Clercq 

Lid wordt u vanaf 10 euro, 

erelid vanaf 15 euro en beschermend lid vanaf 25 euro. 

IBAN: BE49.4635.1470.1171 -  BIC: KREDBEBB  

René De Clercqgenootschap Deerlijk  
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ACTIVITEITENKALENDER 2014 

Van 27 april tot 26 oktober is het museum elke zondagnamiddag open 

Niet alleen elke zondag van 14.30 tot 18 uur, maar ook elke dag kunt u, na afspraak, het 

museum bezoeken (tel. 056/72.86.70 of dhaluin.dekeyser@telenet.be ). U beleeft met 

een gids -verteller  een hele brok b oeiende geschiedenis. In dat huis, gebouwd in 1790, 

gaat u 200 jaar terug in de tijd. Naar een tijd zonder elektriciteit noch modern comfort. U 

gelooft uw eigen ogen niet of denkt vol nostalgie aan uw prille kinderjaren.  

Eerste jaar van de Eerste Wereldoorlog 

2014 is als eeuwfeest van de aanvang van de Eerste Wereldoorlog een bijzonder jaar. 

Ook voor René De Clercq betekende de oorlog een grote omslag op persoonlijk, professi -

oneel, politiek en artistiek vlak. Het De Clercqgenootschap is van plan om de komende 

jaren een  specifieke rol te spelen in het duiden en illustreren van de gebeurtenissen van 

toen.  

In 2014 plannen we volgende activiteiten: 

¶ Donderdag 12 juni om 19 uur  aan Renés  grafmonument : jaarlijkse hulde aan zijn  

graf met een rede door Joost Vandommele.  

¶ Donderdag 9 oktober om 20 uur  in ontmoetingscentrum dôIefte: óVluchten voor de 

oorlogô met publicist lic. Geert Laporte, een Nederlands specialist (gevraagd) en 

Joost Vandommele.  

¶ In het museum zal een gelegenheidstentoonstelling worden ingericht  over óRen® 

De Clercq in het eerste oorlogsjaarô m.a.w. vóór diens toetreding tot het activisme in 

december 1915.  

¶ Heruitgave boek . Het boek óRen® De Clercq, een romantisch dichter in het oog van 

een wereldstormô uit 2006 wordt in een volledig herwerkte en sterk aangevulde versie 

heruitgegeven.  

Zondag 22 juni: Midzomermarkt 

Op zondag 22 juni is het feest in het hele centrum van Deerlijk en zijn alle vrijwilligers in 

de weer. Het René De Clercqhuis  wordt opnieuw wat het vroeger ooit was: óEstaminet 

Het Damberdô. Op straat speelt een accordeoniste en in de tuin zingen wij Vlaamse 

volksliedjes instrumentaal ondersteund. In de vroege namiddag genieten de bezoekers 

van zelfgebakken  taart met koffie. Daarna kunnen ze hun dorst lessen  met een lekkere 

Duchesse de Bourgogne  van het vat. En vooraleer te vertrekken nog vlug de honger 

stillen met goedgevulde pistolets , belegd met gehakt, hesp of kaas.  

Maand september: Vertelwandeling 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren  wij in de maand september rondleidingen voor het 

vierde leerjaar.  We behandelen de plaatselijke geschieden is (kerk en retabel, Deerlijks 

drie  Groten, standbeelden, De Clercq museum , merkwaardige gebouwen, enz.) .  

Maand november: Verteltheater 

Elke schooldag in november spelen wij in het museum voor de kleuters van het derde 

kleuterklasje het verteltheater: Hoe leefden onze grootouders? Dit doen we voor alle 

scholen van de regio. Met succes: 40 opvoeringen per jaar, in to taal al 562  keer .  

mailto:dhaluin.dekeyser@telenet.be
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Vrienden, kom, zit neder in de ronde, 

En genieten wij van deze stonde. 

Al te samen opgeruimd en blij, 

Schuif wat dichter, dichter, dichter bij. 

Kom samen met uw familie en vrienden meezingen! 

22ste VLAAMSE ZANGAVOND 

samenzang, koorzangen, voordracht 

Rond de piano van René De Clercq  zingen wij samen onder leiding van Egied 

Vandommele mooie Vlaamse volksliederen die tot het collectief geheugen behoren. Met 

zijn allen gezellig samen zingen. We doen het niet veel meer. Jammer! Samen zingen in 

de moedertaal geeft sfeer, verbondenheid en drukt warme gevoelens uit. Liederen 

kunnen ons beroeren en ontroeren. Zingen maakt gelukkig!  

Op deze óVlaamse Zangavondô zorgt een gelegenheidsorkestje voor de muzikale sfeer. De 

samenzang wordt ondersteund door drie koren: Bekaerts Notenclub Zwevegem, Dee rlijks 

Voltakoor en het Koninklijk Parochiaal Zankoor Sint -Lodewijk. Elke aanwezige krijgt een 

uitgebreide en fijn verzorgde programmabrochure met teksten en muziek.  

Leuk weetje: de begeleidende pianist speelt op de authentieke piano van René De Clercq 

(À1932). Na de dood van zijn vriendin Ria in 1992 heeft haar familie (de familie Verhulst: 

de ouders van Gert van Samson) deze piano aan het De Clercqmuseum geschonken.  

vrijdag 28 februari 2014 om 20 uur  

o.c. dõIefte, Hoogstraat 122, Deerlijk  

Toegang + zangboekje: 5 euro  

 

René De Clercq musiceert ten huize Antonie Franciscus Pieck, zijn vriendin Ria Vervoort speelt 

piano. De  vier  dochtertjes Pieck, nichtjes van Anton Pieck van de Efteling, zijn bij  deze tekening 

betrokken : Marie en Betty zingen, het tal entvolle Greetje  dat heel jong gestorven is zien we 

ingekaderd  en Adri maakt deze prachtige houtskooltekening.  
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RENE DE CLERCQGENOOTSCHAP LEEFT  

Deerlijk is verrassend en veelzijdig, ook op c ultureel en heemkundig gebied. Zo koestert 

ze de erfenis van Deerlijks drie G roten: fabeldichter Pieter Jan Renier, p riester -dichter 

Hugo Verriest en vooral dichter -schrijver, componist en Vlaams voorvechter René De 

Clercq. Om het werk en de nalatenschap van deze laatste  levendig te houden, werd in 

1983 de vrijwilligersvereniging het René De Clercqgenootschap  opgericht.  

 

Een stuk geschiedenis over het geboortehuis van René De Clercq  

¶ 1790:  de rijke notaris Johannes Devos bouwde in de Leegstraat  (nu René De 

Clercqstraat) een super -de- luxe stenen huis met  een verdieping en twee ingangen.  

¶ 1807: het huis werd een herberg: estaminet Het Damberd .  

¶ 1877:  Re né , het 15 e kind van Charles , werd er geboren op 14 november. Hij werd 

doctor in de Germaanse fi lologie en een befaamd dichter -schrijver . Hij schreef o.a. 

Tineke van Heule.  

¶ 1979:  het h uis, eigendom van de gemeente, werd als monument beschermd  in de 

ta chtigerjaren en door het gemeentepersoneel  vakkundig gerestaureerd  onder de 

leiding van Monumenten en Landschappen.  

¶ 1991:  er werd een museum  in geopend. Op het gelijkvloers ziet u hoe onze voor ou -

ders  vroeger leefden  en op de verdieping vind t u  een permanente tentoonstelling 

over dichter - schrijver , componist  en Vlaams e voorvechter .  

¶ 1991 - 2014:  het museum wordt gerund door het René De Clercqgenootschap .  

Wanneer en voor wie is het museum open? 

¶ Het museum is open van Erfgoedzondag (april) tot eind oktober , elke zondag 

van 14.30 tot 18uur. U kan gratis binnenwandelen en vrijwilligers heten u welkom en 

geven uitleg.  Elke bezoeker krijgt een  bezoekersgids.  

¶ Het is ook open elke dag , elk uur, na afspraak , voor gidsbeurten  voor: verenigin -

gen, scholen, bedrijven, enz. Zelfs familierecepties kunnen er plaats vinden!  

¶ Rondleiding groepen :  30 euro (duur: 1 uur). Rondleiding museum + kerk en reta -

bel: 50 euro (duur: 2 uur).  Reservatie vooraf is noodzakelijk.  
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Alleen een museum openhouden??? 

Reeds 23 jaar houdt het René De Clercqgenootschap niet alleen het museum open, het 

doet  veel meer:  

¶ Toeristische rondleidingen  in het geboortehuis;  maar ook in de Sint -Columbakerk 

met retabel , de Kapel ter Ruste en wandelingen in de gemeente voor groepen uit 

Deerlijk  en omliggende . 

¶ In heel de  maand november wordt ieder jaar een verteltheater  óhoe leefden onze  

voorouders een eeuw geledenô voor kleuters gehouden. In 2012 was de 500 e voor -

stelling. Ieder jaar genieten 700 kleuters hiervan  en veel grootouders . 

¶ Vertelwandeling  met geschiedkundige to elichting van het eigen heem voor  leer -

lingen van het basisonderwijs.  

¶ Elk jaar wordt het huis tijdens Mi dzomermarkt  , wat het vroeger was, estaminet Het 

Damberd,  waar u kan geni eten van koffie en zelfgebakken  taart, streekbier en 

bele gde broodjes, opgeluisterd door  muzikanten . 

¶ Jaarlijkse uitgave van een Nieuwsbrief  die verspreid wordt op 800  exemplaren.  

¶ Boek enmarkt : Elk jaar, van begin juli tot eind oktober op zon dagnamiddag kan u in 

het museum  kiezen uit meer dan 3 .000 titels; oude en tweedehandse boeken en ti jd -

schriften, elpees en singles te koop voor een prikje.  

¶ Vlaamse Zangavond !  Telkens d e laatste vrijd ag v an februari zingen meer d an 300 

aanwezigen Vlaamse volks liederen  in gemeenschapscentrum dôIefte, begeleid door 

diverse koren en met voordracht  uit de gedichten van René De Cl ercq . 

¶ Uitgave van boeken  en organisatie van tentoonstellingen  rond De Clercq.  

Nieuw dit jaar! 

Geïnteresseerden kunnen elke eerste zaterdag  van april, mei en juni  onder leiding van 

een ógids -verteller ô het museum bezoeken.  

Inschrijven noodzakelijk:  vijf dagen op voorhand op 056/ 72.86.70  

Programma:  welkom en koffie om 14.30 uur, s tart rondleiding om 15 uur.  

Een verteller leidt u door meer dan 200 jaar Vlaamse geschiedenis met oorl og en vrede, 

liefde en passie, s ocia lisme, daensisme en l iberalisme , kinder -  en moedersterfte, rijkdom 

en armoede. Hij vertelt over het huisje dat in 1790  door een notaris gebouwd werd  en in 

1970 door een notaris  van de sloop gered  werd. H et huisje heeft  een ongelofelijke 

geschiedenis vanaf keizer Napoleon I tot heden . Over René De Clercq , die  hier in 1877 

geboren  werd en uitgroeide tot een Bekende Vlaming:  met het onvergetelijke Tineke van 

Heule  en nog 1 .000 andere mooie gedichten.  Meer dan 175 toondichters hebben vele van 

zijn gedichten verklankt tot liederen.  Heeft Tineke van Heule wel bestaan? Echt? Fictie?  

De verteller speelt met popjes en voorwerpen. E en onvergetelijke ervaring. Een beleve -

nis.  

Prijs:  vrije bijdrage. Minimum tien deelnemers.  Maximum twintig. U wordt telefonisch 

verwittigd als  er geen tien deelnemers zijn.  

Interesse: 

Neem contact op met  het secretariaat: Jan Dhaluin , Vichtesteenweg 15 , 8540 Deerlijk; 

tel. 056/72.86.70 ;  e-mail: dhaluin.dekeyser@telenet.be . 

Voor meer info ga naar webstek: www.renedeclercq.be  

mailto:dhaluin.dekeyser@telenet.be
http://www.renedeclercq.be/
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DE TIJD VAN TOEN  

Nonkel Luc wacht ons al op aan de overkant. De juf en een meereizende om a helpen ons 

veilig de straat over. Wij staan nu oog in oog met het kleurrijkste huisje in de straat. De 

deuren en de blaffeturen  (luiken) zijn grasgroen, de gevel is oranje met een zwarte 

boord  onderaan. Als we ons hoofd in onze nek leggen, zien wij dat dit huisje geen dak -

goot heeft. En op de gevel staan er hele grote cijfers: w ij lezen één, zeven, negen en nul. 

Neen, dit is geen gewoon huisje, dit is een zéér oud huisje. Of er iemand weet welk e 

meneer hier heeft gewoond? Nonkel Luc vertelt ons zijn naam: René De Clercq. Wij  her -

halen zijn naam in koor.  

De luiken voor de vensters zijn muurdicht; de bewoners slapen nog. Nonkel Luc vertelt 

dat opa Jan hier nu woont, samen met oma Mieke . We staan t e trappelen om binnen  te 

gaan. Nonkel Luc klopt aan; het oude huisje heeft immers geen bel. Het harde geklop 

wekt opa en oma niet. Als we nu eens luid roepen? Onze kinderkeeltjes gaan open, en 

óOpa Jan, opstaan !ô schalt het thans door de hele  René De Clerc qstraat. Eindelijk hoort 

opa Jan het geroep. Hij opent de deur. Steunend op zijn wandelstok, verwelkomt hij ons. 

In de vroege ochtend treden wij binnen in een tijd van weleer é 

  

Wij nemen plaats op de houten bank aan tafel. Iedereen is muisstil. Waarom  is het hier 

zo donker? Zoet klinkt ons geroezemo es: doe het lampje branden ! Opa Jan vertelt dat er 

vroeger  geen elektriciteit was en steekt met een houten stekje een kaars je  aan. En er is 

een zwak licht! Met de kaars stapt opa naar de kast en neemt er enk ele koffiekopjes uit. 

Ja, zo liepen ze vroeger rond toen het donker was. Maar dan hé, 100 jaar geleden heb -

ben ze elektriciteit aangelegd en kon men een lampje doen branden.  Opa steekt het licht 

aan met een draai knopje . Een lampje schiet aan. Een vaag lich t schemert door de kamer.  

Hoe maakte opa vroeger zijn huiswerk, met zoôn luttel licht? Wel, daar was een oplossing 

voor. Opa trekt het lampje naar beneden, tot net boven het tafelblad. Wij lachen met het 

gekke lampje, maar de tafel is wél volledig verlicht . Nu kan opa tenminste goed zien wat 

hij met zijn griffel op zijn lei schrijft. Papier en balpen  kende men immers niet. Als de lei 

vol geschreven is , spuugt hij  erop en veegt de lei  met zijn mouw schoon. De juf vertelt 

ons dat wij dit niet op het grote sch oolbord in de klas mogen doen. Dit zal geen probleem 

zijn. Allen vinden wij dit vies!  

Maar het is klaar  buiten. óZouden wij de luiken niet opendoen ?ô vraagt opa Jan. Binnen 

maakt nonkel Luc een spil los. Zonder die spil zou het net iets té makkelijk geweest zijn 

voor dieven, nietwaar? Nonkel Luc verdwijnt intussen buitenshuis. Daar opent hij de 

grasgroene luiken. In geen tijd piept het zonlicht door het raam . Het is nog nooit zo wel -

kom gewe est!  De lamp gaat uit want we moeten zuinig zijn, elektriciteit is duur . 
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De kleren van oma Mieke  zijn zwart van kleur. Zij legt ons uit dat alle was met de hand 

gebeurde. Ja, vroeger was het hard labeur om de kleren proper te krijgen. Daarom droe -

gen ze ge makshalve donkere kledij. De klompen aan omaôs voeten zijn van hout, want 

echte schoenen waren duur. Maar het houten schoeisel houdt haar voeten goed warm. 

Dan maalt oma Mieke  koffiebonen tot ze poeder worden. Een kan heet water later, 

schenkt ze échte kof fie in opaôs koffiekopjes. De om a die met ons meekwam, glimlacht. 

In haar  ogen lees ik pure nostalgie é 

René De Clercq woonde hier niet alleen. Neen, hij was de voorlaatste van zestien kin -

deren. In die tijd was zoôn kroost heel normaal. Uiteraard dienden al die mondjes te wor -

den gevoed. Gelukkig had het oude huisje een bakoven. Daar bakte  de vader des huizes 

elke zaterdag  12 grote  broden voor heel het gezin. De kinderen kwamen nooit  dicht bij 

die hete oven, toch genoten ze des te meer van de lekkere geur van vers brood, die 

dwaalde door hun kleine huisje. Ach, waar is die goeie, ouwe tijd gebleven?  

In de achterkeuken staat een gloeiend stoof je . Het  lijkt in niets op wat wij kennen. O pa 

Jan vult het  met zwarte kooltjes van steen. Op de hete stoof werden vroeger wafels 

gebakken. Tenminste, enkel als er iets te vieren viel. Er klinkt enthousiast gejuich. In 

onze kijkers fonk elen pretlichtjes. Mmm, wafels!  

  

Als opa zijn gevaarlijke roe bovenhaalt, is ons plezier echter uit. Wij worden direct stil. 

Ondertussen doet oma Mieke  gloeiende kooltjes in het strijkijzer. Met dit hete ijzer stre -

ken ze vroeger de was. Aiaiai, pijnlijk warm dat dat was!  

Datzelfde keuken tje deed ook dienst als wasplaats. Doch water kreeg je niet zomaar. 

Pompen was de boodschap! Hoe kil het water ook was, je kreeg het gelukkig al van 

tevoren warm van de inspanning. Het overtollige waswater liep rechtstreeks naar de 

achterkoer buiten. Op di ezelfde koer moest je zijn als je naar het toilet wilde gaan. Stel 

je voor, in de koude van de nacht é brr ! Bovendien lijkt het meer een gat dan een toilet.  

Terug binnen zi ngen we Renés liedje van Tineke  van H eule. Nonkel Hugo begeleid t  ons 

op de accordeon. Daarna kijken we naar een fragment van vroeger op een tv van nu. 

Nadat wij de juf op de bascule hebben gezet, mogen wij eindelijk de voorkamer van het 

oranje huisje in. We zijn stil, want hier komen we in dé werkkamer terecht. Opa Jan 

schrijft met inkt in het boek van Ren® De Clercq. Terwijl omaôs zangstem weergalmt door 

de kamer, krijgt de juf nog een prent mee van die grote meneer René, voor in onze klas. 

Dan stappen we naar buiten, de tegenwoordige tijd terug in.  

Daar staan we dan o p straat, opnieuw in het leven van nu. Ik schud mijn hoofd en draai 

mij nog eenmaal om. Het oranje huisje slorpte mij het voorbije uur volledig op,  en lost 

mij alsnog niet. H eel even waande ik er mij terug in de tijd van toen. Een tijd die ik nooit 

kende e n tevens nimmer weer zal zien é 

Leen L efebre  
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DE LAGE VUURSCHE 

De Lage Vuursche  is een klein dorp in de gemeente Baarn, in de Nederlandse provincie 

Utrecht.  Het  dorp is als dorpsgezicht beschermd en is gelegen in een mooie bosrijke 

omgeving. Er staan nog enkele achttiende -  en negentiende -eeuws e huizen  en tientallen  

rijksmonumenten . Veel eendagstoeristen komen er , vooral in de weekends , wandelen  en 

genieten daarna van een lekkere pannenkoek in een van de talrijke hierin gespeciali -

seerd e restaurants . 

Midden  het dorp en gelegen aan d e rand van het domein Drakenstey n staat de als 

monument geklasseerde Stulpkerk . Dit kerkgebouw uit 1659 is gebouwd in de vorm van 

een kruis met korte dwarsarmen en een driezijdige sluiting in traditionele gotische vor -

men.  In de k erk bevindt zich ook de zogenaamde Koninginnebank . Bij de bank hoort een 

eigen buitendeur, zodat koninklijk gezelschap niet door de hele kerk hoefde te lopen om 

de bank te bereiken.  

Bij de kerk is een begraafplaats. Om te voorkomen dat deze vol raakte, heeft koningin  

Beatrix, eigenares  van het naastgelegen domein Drakenstey n, enkele jaren geleden aan 

de Hervormde G emeente circa 400 m² grond geschonken  om het  uit  te breiden . 

1932: René wordt begraven op de Lage Vuursche 

De Piecks hadden voor René een plaatsje gezorgd naast het graf van hun vader aan de 

zonnezijde van het stemmig kerkhofje van de Lage Vuursche . Een mooier plekje kon men 

niet dromen voor de bard van het kampende Vlaanderen en het wordende Dietsland: in 

het hartje van de geurende sparrenbossen van het Gooi, aan de ran d van het vorstelijke 

Drakenstey n, midden het vlammende gebladerte van de beuken  rondom. Die dag stond 

de hemel in lichtelaaie en het was aandoenlijk , toen , onder het gebeier van het kapel -

klokje , de kist  met de leeuwenvlag omfl oerst, in de aarde gelaten werd. (Naar óRen® 

Declercq, uit liefde alleen éô van Gilbert Depamelaere.)  

1936: Plechtige onthulling van een gedenkteken op Renés graf 

De plechtige onthulling van het  grafmonument van René De Clercq  kwam er slech ts vier 

jaar na zijn overlijden . Gentenaar Jozef Cantré, beeldhouwer en vriend van René, werd 

met de opdracht belast.  Het be eld, gehouwen  uit één stuk Noorse diabaas van 1500 kg 

(een soort graniet), wordt betiteld als een van zijn  waardevolste  beeld en.  Volgens de 

wens van de dichter ï René wi lde immers geen grafsteen ï werd het een ommuurd tuin -

tje met aan de zijkant een blok waarin de gestalte van de dichter oprijst, het aangezicht 

met de gest rekte baard naar de zon gekeerd, terwijl hij met de ene hand de Noodhoorn 

tegen zijn hart houdt en met de andere  de M oeder  Aarde, zijn Dietsland , vast omklemt. 

Hoewel uit de houding van d e dichter nederigheid t.o.v. de natuur spreekt en het beeld 

geen grote afmetingen heeft, vult het monument, dat kan geplaatst worden bij het 

Vlaams expressionisme, de ruimte met een zekere grootsheid en monumentaliteit.  

1982: René wordt opgegraven en van de Lage Vuursche naar Deerlijk overgebracht 

In 1982 was René 50 jaar overleden en verviel de grafconcessie op dit stemmig e kerk -

hof. In samenspraak met zijn oudste dochter Elza werd toen beslist de  concessie  niet 

meer te hernieuwen en het graf naar zijn geboortedorp Deerlijk over te brengen. Op 6 

april zijn we naar Nederland vertrokken om er de stoffelijke resten en het grafmonument 

op te halen.  Op Witte Donderdag 8 april 1982 , om 10 uur , werd het gebeente in Deerlijk 

in alle stilte piëteitsvol herbe graven in de schaduw van de  Sint -Columbakerk op amper 
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200 meter van zijn geboortehuis.  Het René De Clercqgenootschap zal in 2014 e en dossier 

indienen bij de Vlaamse overheid om  zijn  grafmonument wettelijk te beschermen . 

Droevig voorval .  Toeval, of voorzienigheid, wie zal het zeggen? Vijftig jaar lang had Adri 

Pieck, schilderes en tekenares, het graf gesierd met  bloemen. Juist op  de nacht vóór 

onze komst, is zij op 88 - jarige leeftijd overleden. Als eersten zijn wij ten huize Pieck 

haar , in een open kist opgebaard e lijk , gaan groeten. Het  huis straalde de aanwezigheid 

van René De Clercq uit. Op de piano stond nog zijn foto. In dat huis is René , 50 jaar eer -

der, ook overleden en werd hij in dezelfde kamer waar Adri, bijgenaamd zus , nu lag, op 

identieke manier  opgebaard . 

2013: Prins Friso wordt begraven op de Lage Vuursche 

Het tweede kind van koningin Beatrix van Nederland kwam ti jdens een skivakantie op 17 

februari  2012 onder een sneeuwlawine terecht. Hij werd voor verpleging naar een zie -

kenhuis in Londen overgevlogen. Hij bleef meer dan een jaar in de coma en  werd  daarna 

terug naar Nederland gebracht w aar hij op 12 aug ustus  2013 stierf.  

De leden van de k oninklijke familie worden allemaal in een speciale crypte in Delft begra -

ven. Friso ni et. Hij werd begraven op het kleine kerkhof in de Lage Vuursche dat vlak 

naast  het kasteel Drakensteyn  ligt. Op dit k oninklijk domein  woont Beatrix en zo heeft zij 

het graf van haar zoon Friso heel dicht bij zich . 
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HET HOOFD VAN PETER BENOIT 

Peter Benoit leerde zijn volk zingen 

Peter Benoit (Harelbeke 17 -8-18 34, Antwerpen 8 -3-1901) leerde zijn volk zingen. Zijn 

eerste muzieklessen kreeg hij van zijn vader, een onderwijzer die later sluismeester 

werd. Benoit ging daarna orgel en piano studeren bij de koste r van Desselgem en 

belandde ten  slotte aan het Brusselse Muziekconservatoriumé 

Benoit werd in 1 867 directeur van de Antwerpse m uziekschool die hij uitbouwde tot 

óKoninklijk Vlaamsch Konservatoriumô. Na zijn dood kreeg hij in Antwerpen een ówande-

lend gedenktekenô ontworpen door de befaamde architect Henry Van de Velde. Wande-

lend? Zo vertellen de Antwerpenaren omdat het door de toename van het verkeer al 

twee keer werd verplaatst. Hij kreeg ook een ówandelend praalgraf ô. Eerst op het Kiel en 

daarna op de vermaarde Antwerpse begraafplaats het Schoonse lhof.  

Het hoofd van Peter Benoit, gebeiteld door Jozef Cantré 

Zijn geboortestad Harelbeke wou niet ten achter blijven. In 1934 op de eeuwfeestviering 

van zijn geboorte organiseerde n zij een groots herdenking sfeest. De feestbrochure ver -

meldt: óTe 15 uur: aan het geboortehuisje onthulling van het beeld, gebeiteld door Jozef 

Cantr®.ô Er was geen standbeeld te bespeuren, maar gewoon een óhoofdô. Het beeld 

moest drie meter hoog worden, maar er was geen geld genoe g om de befaamde beeld -

houwer Jozef Cantr® te betalené 

Later  werd  dat óhoofd ô aangekocht door het 

openluchtmuseum Middelheim van Antwerpen. Nu 

staat het, of liever óhangtô het aan een betonnen 

muur op de Wapper, een plein opgericht in 1972, 

langs de Meir  met als merkwaardige gebouwen 

het Rubenshuis en het Koninklijk Paleis. De Ant -

werpenaren spreken van óde kop van de Wapperô. 

Niemand denkt aan Peter Benoit en de te dure en 

befaamde beeldhouwer Jozef Cantré.  

In 1951 kwam er in zijn geboortestad Harelbeke , 

naar aanleiding van de herdenkingsfeesten en 

massaspel ter gelegenheid van zijn 50 jaar over -

lijden , toch een standbeeld voor Benoit, groot 

(met sokkel 4.75m!) en mooi, in brons, van de 

Brusselse beeldhouwer Alfred Courtens. Het werd 

ingehuldigd door Lode  Craeybeckx, burgemeester 

van Antwerpen. Dit meer dan levensgroot beeld 

staat  in het stadspark aan de Stationsstraat. Een 

mooie fontein omringt het grote bronzen beeld.  

Jan Dhaluin  
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Haal een kunstwerk van Jozef Cantré in huis 

Replica van het grafmonument van De Clercq 

Kostprijs 90 euro 

We lieten van het grafmonument van René De Clercq 

replicaôs maken die prachtig geslaagd zijn. Geen enkele 

replica is identiek, maar alle  benaderen ze zeer goed de 

kleur van het oorspronkelijke diabaasgesteente.  

Geen hoofd, maar een heel beeld, het grafmonument van 

onze dichter, kan je aankopen voor de prijs van 90 euro. Een 

koopje tegen kostprijs. Verwen u eens met dit waardevolle 

kunstwerk. Sommige kenners zeggen óde prijs is vlug 

vergeten, het plezier blijft du renô. Doe u dat plezier. Van-

daag nog!  

Betaling: via overschrijving BE49 4635 1470 1171 ς KREDBEBB van 

het René De Clercqgenootschap Deerlijk, ƳŜǘ ǾŜǊƳŜƭŘƛƴƎ Ψ/ŀƴǘǊŞΩΦ 

Alle info bij: Jan Dhaluin, Vichtesteenweg 15, 8540 Deerlijk 

tel.: 056/72.86.70, e-mail: dhaluin.dekeyser@telenet.be 
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